


Verdrietig om haar heengaan, Als het lichaam niet meer mee wil

maar dankbaar om de vele mooie herinneringen, en het leven wordt een lijden,
nemen wij afscheid van kan men dankbaar zijn
MEVROUW dat God komt bevrijden.

Mariette Vinckier

weduwe van de heer Maurice Casteleyn (1923 - 2003)
geboren in Dentergem op 17 februari 1929
en overleden in Wielsbeke op 21 september 2024.
Lip van OKRA EN SAMANA
De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Messiaen,
Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, op woensdag 25 september 2024 om 14 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de aula na de dienst.

Nadien wordt de as van Mariette samen met de as van haar echtgenoot Maurice
toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats van Ooigem.

Naar de wens van de familie is er geen begroeting in het funerarium.
Koester de mooie herinneringen aan Mariette.



Dit melden u:

Christine en Bernard Casteleyn - Lampaert
Lindsey en Redwan Martens - Ettijrini en kinderen
Tiana Martens en dochter

Haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten van de
families Vinckier - Vanryckeghem en Casteleyn - Vlaemynck

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. P. Dewitte
het personeel van het wzc Ter Lembeek in Wielsbeke.

Rouwbetuigingen:

Familie Casteleyn - Vinckier

p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 — 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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